Workshop kleurrijke vogels

Kraanvogels, daar draaide het om tijdens de workshop van Intervocaal op 23 maart.

Kraanvogels “dansen en zingen” met elkaar in grote groepen. Dit gaat vloeiend, zonder woorden, ze
voelen elkaar feilloos aan. Tijdens de workshop hebben wij geoefend om een beetje kraanvogel te
worden in dit opzicht.

Het Griekse woord voor kraanvogel is Geranion. Hiervan is ons woord geranium afgeleid: de
uitgebloeide bloem van deze plant lijkt op de kop van een kraanvogel. Ook ons woord kraan
(waterkraan, hijskraan) dankt zijn naam aan de gelijkenis met de kraanvogelkop.

In het Latijn heet de kraanvogel Grus (spreek uit als kroes), afgeleid van het geluid dat hij maakt.
(kroeskroes of kraskras)

Het Japanse meisje Sadako Sasaki, was twee jaar toen de kernbom op Hiroshima viel.

Op twaalfjarige leeftijd kreeg ze leukemie als gevolg van de straling van de bom. Ze hoorde dat ze
kon genezen als ze 1000 kraanvogels zou vouwen. Sadako vouwde er meer dan 1300 maar
overleefde haar ziekte helaas niet. Wel is er een monument voor haar opgericht waar elk jaar
duizenden mensen gevouwen kraanvogels komen brengen.

De kraanvogel is veel beschreven in literatuur en ook in haiku’s:

Luide kraanvogels
Roepen het verlangen op
Naar verre oorden

Op hoge poten
Schrijdt hare majesteit voort
En verschalkt visjes

Door zomerregens
Zijn de kraanvogelpoten
Korter geworden

Het was een boeiende, vermoeiende dag, maar de kraanvogels zullen zeker terug te horen zal zijn
onze samenzang.



